Stadsgids Eveline van Wanrooij gaf dit weekend rondleidingen met leuke anekdotes
over Delfshaven. “Wisten jullie dat hier vroeger bier en jenever werd gebrouwen en dat
vanuit de kerk de stichters van Amerika zijn vertrokken?” FOTO: VINCENT VAN DORDRECHT




