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Eveline van Wanrooij is niet makkelijk in één
woord te vatten. Ze is de oprichter uitjes-
organisator Rotterdam Roots, schreef het
boek Taaiover haar reis naar Thailand, en

bracht onlangs het boek Twaalf reizen, der-
tien ongelukken uit. Deze laatste is naar het Maandelijks draagt De Di
Engels vertaald ( Ticket fo frouble) en is het dam een steentje bij aan ¢
eersie reisboek dat als Movel is uitgekomen dicht van de poézieavond
(boek op je mobiel). Ergens tussendoor, is eerste woensdag van de r
Eveline heel veel in Rotterdam te vinden. café de Schouw, Witte de
Wat zijn haar favoriete plekken?: vanaf 20.30 uur,
MIJN ROTTERDAM Ik Ioop rond in stac
Restaura ﬁt : en zie de schoonheid ronc
“Hienaast. Vanwege de kaart, de dit is Rotterdam
huiskamerstijl, het uitzicht en het higrnaast ~ Werken aan toekomst
van Hiemaast; café de Oude Sluis.” nog steeds wederopbouw
Kroeg _ genoeg te herzien
“Ik word geregeld met plezier café Stalles trots loop ik hier steeds

~ aan de Nieuwe Binnenweg uitgeveegd.” de stad van hoogtepunten
Lunchspot : maooi, mooier dan mooi!
“Lunchroom Figaro, Oude Binnenweg,
maakt het allerlekkerste broodje van Menno Smit

Rotterdam: Italiaanse bol met geitenkaas
en rookviees. Laat zich goed smaken na
een stevige avond. {in mijn vriendenkring
ook wel bekend als Broodje Brak).”
Romantische plek

“De Noordereitandsteiger, Het geluid van de

Beste radactie,

vraagje:
ben me al een week suf
- naar de sneakers die in

golven in combinatie met het vitzicht over
(e Maas en 's werelds mooiste skyline.”

van NLi0staan. De gekl
op pagina 14 onderaan.

Terras S een adres kunnen vertel
~ “Strand aan de Maas bij zonsondergang.” |

Winkel Alvast bedankt,

“Ik ben een groot fan van de winkels Ewoud

op de Nieuwe Binnenweg, waar de

- winkeleigenaar ook het personeel is en
 altijd tijd maakt voor een praatie. Zoals bij
Fabricati en Van Slingerland.”

Museum

“Haha, mijn favoriet is het museum dat als
eerste mijn foto-expositie gaat ophangen.”
Club

“Stiekem denk ik met weemoed terug
aan het oude Parkzicht. Helaas is er
niet veel meer wat daar op Hikt. Als ik
een favoriet anno nu moet noemen,
dan is het Herr Zimmerman.”
Beste plek in de stad

“Het supportershome van Sparta.
Drankje, beetje kiagen op de
spelers. Dat schept altijd een
band. Hoewel ik denk dat ik
namens iedereen spreek als
ik zeg dat we die band per
direct willen inruilen voor 4
betere prestaties.”

Dok je favorieten op een rij?
Dat kan op www.mijnNL.nl

Hoi Ewoud,

We zijn de Nike 6.0 tege
tain op de Korte Hoogstr
en ga er heen!
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