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+~veel méér bezoekers uit Rotterdam dan nu

trekken we toch niet. Inwoners van deze stad gaan nu een-
maal ook niet naar de Euromast.” Er zit wat in. In eigen stad
hangt men niet de toerist uit. Stadsbruuwen;: De Pelgrim in
oud Delfshaven heeft recent zijn vleugels erg ver uitgeslagen.
Fen afvaardiging van het personeel van de brouwerij annex

hjmeﬂnkaal aan de Aelbrechiskolk verbleel een week in de

Fferenigdﬂ Staten, op zoek naar sporen en nazaten van de Pel- |
rrimvaders. En om er contacten te leggen. Eric van der Veen, |

laedﬂjfsleider van de brouweri), verwacht er veel van. , Het |
ou mooi zijn als er over een paar jaar uit Amerika zes vlieg- |

uigen vol deze kant op komen."”

iet dat de stadsbrouwerij nog
niet aan de weg timmerde. In het
zomerseizoen houdt ze rondlei-
dingen door het historisch stukje
van Delfshaven, waarbij de tingie-
terij, museum De Dubbelde Palm-
boom, molen De Distilleerketel
worden aangedaan of bezichtigd,
met daarbij inbegrepen een lunch
in het Henkes-pand.

En er is een organische samen-
werking met de zo prachtig geres-
taureerde skerk, waar te-
genwoordig naast kerkdiensten

Ir:ﬂngressen en themabijeenkom-
sten voor zakenlieden worden ge-
houden. De brouwerij annex res-
taurant met haar twee etages fun-

geert dan als eet- en drinkgele-

genheid voor groepen ambiena-
ren of strak in het pak zittende za-
kenlui, die een workshop volgen
‘over bijvoorbeeld 'De menselijk-
 heid achter een organisatie’, zoals
onlangs het geval was.
tadsbrouwerij De Pelgrim is de
enige bierbrouwerij van Rotter-
dam. Directeur Harry van de Wiel,
initiatiefnemer voor de trip naar
Amerika, wil dat gegeven natuur-
lijk zo veel mogelijk benutten. De
vijf- 4 zesduizend liter ambachte-
lijk bier in vier soorten die maah-
delijks wordt gebrouwen in het
voormalige raadhuis (anno 1580),
iz maar een onderdeel van de actl
viteiten. Het brouwproces is ove
rigens vobr bezoekers van a tot |
te volgen door rondleidingen, Ny
tuurlijk is er het proeflokaal om !

nippen van de Pelgrim Speciaal, |

het Delfshavensche Tripel, het
Lammetjeshier
Weisz.

Het laatste bier is zeer vers van

het vat en werd vorige week ge- |
presenteerd in De Pelgrim. Om |

het brouwproces goed te laten
verlopen, bivakkeert de wit het
Duitse Bamberg afkomstige Tho-
mas Groszwald al enige tijd in
Delfshaven, ,,Het is,” typeert me- |
dewerkster Eveline van Wanrooi
van de brouwerij, , Jekker donker
witbier, eigenlijk een tarwebier.” |

De menukaart van het restaurant
bevat gerechten, waarvan het bij- |

zondere is dat het eigen bier een
vast ingrediént is. Bier is wer-|
werkt in Pelgrimkaas, in soepen
in mosterd. Nieuwe producten
met bier als bestanddeel, bedacht|
door chefkok Dennis van Scheijn-
del, zijn boter, stroop en zelfs bon-

bons. De stadsbrouwerij, ook het

toneel van huwelijkssluitingen en’
feesten in de oude Gildezaal, ver-|

ruimt per mel haar openingstij- |
den, Vanaf donderdag tot en met |
zondag heeft het publiek al toe- |

gang vanaf 's morgens elf uur. !

Pelgrimvaders J'
Het bliksembezoek van personegl
van De Pelgrim aan Amerika
diende om de historie van de Pel-
grimvaders in Delfshaven uit te
dragen, over hun bestemming
kennis te nemen, en zakelijke

contacten op te doen met visites
1

en Dunkles |

- . T

aan brouwerijer. . We zijn,” ver-
telt Van Wanrooij, ,.als neo-Pel-
grimvaders op bedevaart geweest
in Plvmouth.”

De naam van dit stadje in New
England is afgeleid van de Engel-
se marinestad. Daarvandaan ver-
trokken de Pelgrimvaders in 1620
met 120 personen naar Amerika
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om zich er definitief te vestigen,
De eerste oversteekpoging, van-
uit Delfshaven, mislukie wegens
mankementen aan het schip.
oNaar verluidt,” trekt Van der
Veen dat laatste in twijfel... ,,want
het schijnt dat de kapitein geen
zin had om dat hele eind over de
oceaan te varen.”

Na een verkennende reis in
Amerika hoopt stadsbrouwerij
Ce Pelgrim met de opgedane
contacten meer toeristen uit
dat land te verwelkomen.
Inzet: Eveline van Wanrooij en
directeur Harry van de Wiel
rusten op doorreis even uit te-
gen een bierwagen. Foto's Stads-
brouwerij De Pelgrim

In Plymouth stelden de Rotter-
dammers vast, dat daar nog heel
veel herinnert aan de aankomst
van de Pelgrimvaders. , Het Me-
morial is daar net een openlucht-
museum. Met de rots waar de Pil-
grims aan land kwamen, met was-
senbeelden in klederdracht wit
die tijd, een compleet nagebouwd
dorp en een replica van de Mayflo-
wer, het schip. Maar het bier dat .
ze er brouwen, was niet te drin-
ken,"” lachen Van Wanrooij en Van
der Veen.

Brouwerijen werden bezocht in
onder meer Boston en Rotter-
dams zusterstad Baltimore. ,In
Baltimore,” memoreert Van der
Veen, , troffen we een Nederland-
se brouwer, Theo DeGroen. Zijn
bier vonden we het lekkerst. Hij
maaki van alles: ales, porters,
stout. Wij willen onze producten
gaan uitwisselen. We denken dat
dat zal aanslaan. Delfshaven heeft
een grote waarde voor Amerika-
nen. Met een andere brouwerij,
die een gelijksoortige keuken als
wi] hebben, gaan we de koks uit-
wisselen. En in Boston is het ons
op de luchthaven gelukt afspra-
ken te maken over wederzijdse
promotie-activiteiten. Ameri-
kaanse luchtreizigers kunnen
over een poosje door een prijs-
vIaag een rels naar Rotterdam- |
Delfshaven winnen!”




